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DOOR LEO JANSSEN • VOORWOORD

16 E ATELIERROUTE LAREN

COLOFON Drukkerij: Dit is drukwerk D.I.T. Oplage 6.500 exemplaren. Alle rechten 
voorbehouden/Laren, april 2023. Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden van 
het beeldmateriaal te achterhalen. Personen of instanties die menen dat hun 
rechten desondanks niet gerespecteerd worden, kunnen contact opnemen met 
de redactie. 

16 LAREN ART MAGAZINE is geproduceerd in opdracht van de Stichting Atelierroute 
Laren. Redactie: Hetty Eijbers, Leo Janssen en Elize van der Werff. Fotografie: Elize 
van der Werff. Vormgeving en lay-out: Mathilde van der Hoeven.

www.atelierroutelaren.nl 

Ook tijdens deze 16e atelierroute Laren in het weekend van 22 en 23 april spat het plezier 

er weer vanaf bij de kunstenaars. De bezoeker wordt een kleurrijk palet aangeboden qua 

verscheidenheid van vele bijzondere werken in allerlei soorten techniek. Beeldende 

kunst creatief vormgegeven in schilderijen, tekeningen, glas, aquarellen, grafiek, 

fotografie, beeldhouwwerk, design en mode. Dit jaar openen maar liefst zestig Larense 

kunstenaars weer gepassioneerd de deuren van hun werkruimtes. Wat ons opviel, en we 

werden er ook wel op aangesproken de afgelopen jaren, is dat door het hoge aantal 

deelnemers het moeilijk kiezen is welke kunstenaar te bezoeken. Het is ondoenlijk om 

alle werkruimtes in één weekend langs te gaan. Er moet, gezien de beperkte tijd van 

twee dagen tussen 11.00 – 17.00 uur, een keuze worden gemaakt. Deze en volgende 

edities van de Atelierroute Laren gaan we u daarbij helpen. Niet alleen via dit Art Magazine met de 

‘traditionele’ bijgeleverde routekaart in de centerfold, maar dit jaar is er de primeur dat u via onze website 

www.atelierroutelaren.nl uw eigen route kunt samenstellen, vervolgens kunt uitprinten of op uw mobiel 

kunt zetten. Bart Uelen, de echtgenoot van onze voorzitter, heeft dit mogelijk gemaakt.

In dit handzame Art Magzine maakt u kennis met de deelnemers en hun werk. Daarnaast zijn we bij een 

aantal Laarders weer op visite geweest om te kijken wat er bij hen aan de muur hangt. Ook hebben we op 

de markt gevraagd of mensen de Atelierroute kennen. Kunstkenner Jaap van Duijn schreef een artikel over 

Jan Toorop die zijn tijd ver vooruit was.

Kortom, als bestuur wensen we u een speelse en inspirerende route toe met mogelijk een aanschaf van 

een mooi kunstwerk. Een groot woord van dank geldt de sponsors die het mogelijk hebben gemaakt ons 

dat laatste steuntje in de rug te geven om er iets moois van te maken. 

Veel plezier!
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• DOOR HETTY EIJBERS

HET MONDRIAANHUIS

Het Mondriaanhuis is een museum en het 

geboortehuis van Piet Mondriaan (1872 – 1944).

Het staat in de prachtige oude binnenstad van 

Amersfoort.

Je ontdekt hier hoe zijn werk geleidelijk verandert 

van realistische landschappen tot zijn abstracte 

composities met de zo typerende lijnen en 

vlakken.

Dat beleef je niet door de originele kunstwerken te 

bekijken, die zijn hier niet, maar aan de hand van 

brieven, kopieën van werken, schitterende video-

collages en foto’s.

Aan de Rue du Départ in Parijs maakt Mondriaan in 

de jaren twintig van de vorige eeuw veel van zijn 

abstracte composities. 

Hier, in Amersfoort, is dit Parijse atelier op ware 

grootte nagebouwd en ervaar je hoe hij zijn eigen 

woon- en werkruimte geheel naar zijn hand zette.

In 1914 als Mondriaan zijn zieke vader in Nederland 

bezoekt, breekt de eerste wereldoorlog uit en kan 

hij niet terug.

Hij woont en werkt dan op verschillende plekken 

in ons land, onder andere in Laren. In 1919, als de 

oorlog is afgelopen, gaat hij terug naar Parijs.

Daar blijft hij tot 1938, maar vanwege de steeds 

toenemende spanningen door de op handen 

zijnde Tweede Wereldoorlog vertrekt hij naar 

Londen en later naar New York.

In een van de zalen van het Mondriaanhuis waan 

je je echt in het New York van toen en beleef je, in 

3D, de uitbundige sfeer daar, gezien door de ogen 

van Mondriaan.

Zijn laatste meesterwerk is de Victory BoogieWoogie, 

waarin hij het ritme van de stad, de jazz en 

ELIZE VAN DER WERFF •  FOTOGRAFIE
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KUNST AAN DE MUUR BIJ  NICO VAN DER PEET
(pastoor)

Kunstenaar: Bea van Huijstee

“Jaren geleden vroeg de organist van de kerk in Amsterdam, 

waar ik toen pastoor was, of ik mee wilde naar een expositie van 

kunstenaarsvereniging St. Lucas. Daar viel me dit werk 

onmiddellijk op. Ik vond het prachtig. De kleuren, het licht, de 

hele sfeer. Het tafereel is een zondagmiddag in de jaren 60. Het 

Waterlooplein. Je ziet families de Mozes en Aäronkerk verlaten. 

Het kleine meisje rechts, dat zich een beetje afzondert van de 

anderen, is de kunstenares zelf. Het werk was te koop, maar te 

duur voor mij! Jaren later kreeg ik alsnog de mogelijkheid om ’t 

in mijn bezit te krijgen”. Op de vraag of het dorp Laren hem 

bevalt, of het niet heel erg wennen is: Amsterdam verruilen voor 

Laren, is het eerlijke antwoord “Ja, ik was meer dan dertig jaar pastoor in Amsterdam. Dan bouw je een 

band op met de mensen. Vriendschappen, huwelijken, overlijden, je deelt veel met elkaar, maar dat gaat 

hier in Laren ook gebeuren. De sfeer en de omstandigheden zijn weliswaar anders, maar we zijn allemaal 

mensen: met al onze vreugdes en soms ook verdriet”.

KUNST AAN DE MUUR BIJ
ERIK DE ZWART
(radiomaker en media ondernemer)

Kunstenaar: Ruud de Wild ‘long train running’

“Toen ik in 2002 wegging bij Radio 538, kreeg ik 

als afscheid dit werk van Ruud de Wild (red.: radio 

dj, tv presentator, kunstenaar). Heel origineel: 

mijn grote liefde is namelijk treinen en alles daar 

omheen. Zoals je ziet rijden ze hier buiten door 

de tuin en ik ben een tijdje geleden een online 

streaming platform gestart ‘24train.tv’. In meer dan 160 landen is ’t inmiddels al te zien. Ik ben een echte 

Amsterdammer, maar ben er lang geleden weggegaan. Heb toen een tijdje in Loosdrecht gewoond en 

woon nu sinds 1994 hier, in dit huis in Laren en nee, hier ga ik nooit meer weg. Een heerlijk dorp. Of ik iets 

met kunst heb? Nou, een beetje. Ik heb ook een gesigneerde Brood en was een tijdje geleden in het 

Munch Museum in Oslo. Natuurlijk ken ik de Atelierroute, hier, maar eerlijk gezegd zijn mijn vrouw en ik 

nog nooit een aantal kunstenaars gaan bezoeken. (en tegen zijn vrouw Marika): We gaan er dit jaar een 

paar bezoeken hè. Ik zet het in de agenda. Leuk”.  

In heel wat Larense huizen hangt kunst aan de muur. Altijd anders, altijd geliefd door de bezitters. 
In zes van die huizen kijken we binnen.

BINNENKIJKEN

7 •

boogiewoogie muziek, probeert te vangen. 

Op 71-jarige leeftijd sterft Mondriaan aan een 

longontsteking in New York. Daar ligt hij ook 

begraven.

Dit Mondriaanhuis wordt ook veel bezocht door 

families met kinderen en door hele schoolklassen. 

Aan het einde van de rondleiding kan iedereen zijn 

eigen kunstwerk à la Mondriaan creëren: met verf, 

kleurpotlood, klei of met lego. 

De originele werken hangen onder andere in:

Kunstmuseum Den Haag, Museum of Art in New 

York, Stedelijk Museum en Rijksmuseum in 

Amsterdam, Tate Modern in Londen en het Centre 

Pompidou in Parijs.

Begin van dit jaar is er een prachtig boek over 

Mondriaan uitgegeven: Mondriaan en de fotografie.

Een naslagwerk waarin de lezer binnentreedt in de 

wereld van Mondriaan als mens en als kunstenaar.

Het Mondriaanhuis

Kortegracht 11

3811 KG  Amersfoort

www.mondriaanhuis.nl 
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KUNST AAN DE MUUR BIJ JOHN TIMMERMAN
(mede oprichter  ‘De Derde Helft’)

Kunstenares: Annie Bruin

“De derde helft gaat om sociale, sportieve en culturele  

activiteiten, die georganiseerd worden voor en door 55-plussers. 

Denk aan jeu de boules, fietsen, klaverjassen of rummikub. 

Onze basis is SV Laren ’99. We willen absoluut geen concurrent 

zijn van het Brinkhuis, we zijn een toevoeging. We werken 

samen met het Ouderen Fonds en met Versa Welzijn.  We zijn 

inmiddels zo’n twee jaar bezig en er zijn zo’n zeventig mensen 

die iets met ‘de derde helft’ ondernemen. Je hoeft geen lid te 

worden. Je betaalt een kleine bijdrage per keer. Het werk, dat 

hier hangt, heeft voor ons emotionele waarde. Annie woonde in 

Laren en had niet veel geld. Gebruikelijk was dan, dat je voor 

een bewezen dienst of goederen betaalde ‘in natura’. In dit 

geval dus met dit prachtige werkje. Het afgebeelde huisje stond 

in de Kerklaan en staat er nog steeds. Het hing bij opa en oma, 

daarna is het overgegaan naar mijn ouders en toen mijn moeder overleed, heb ík het geërfd. Mijn vrouw en 

ik houden van kunst: we hebben een museumkaart, slaan nooit een expositie in ’t Singer over en waren 

onlangs nog in het Cobra Museum. En binnenkort de Atelierroute weer. Leuk”.

KUNST AAN DE MUUR BIJ 
MONIQUE WOERDMAN
(voorzitter toneelgezelschap De Papegaai)

Kunstenaar: W. van Dort (2 hoertjes in Parijs)

“Hiervóór was ik artistiek leider, maar sinds kort ben 

ik voorzitter van De Papegaai. Ik vind het echt een 

grote eer dit te mogen doen. We zijn zo’n uniek 

gezelschap, met een geschiedenis van meer dan 

100 jaar. Zelf speel ik ook al jaren toneel. ‘t Is 

eigenlijk een uit de hand gelopen hobby (redactie: 

Monique is para medicus oogheelkunde bij 

Bergman Clinics), maar nu ik voorzitter ben, speel ik 

even níet. Dat repeteren kost teveel tijd. Ja, ik heb 

echt wel wat met kunst. Na de middelbare school 

ging ik als au pair naar Parijs. Bedoeling was dat ik er 

Frans ging studeren aan de Sorbonne, maar ik ben 

er niet veel geweest! Er was daar een oom van me 

en hij nam me vaak mee naar musea en galeries. Hij 

heeft me echt leren kijken naar kunst. Vooral de impressionisten spraken me erg aan. Ja, ik heb al dikwijls 

een aantal kunstenaars tijdens de Atelierroute Laren opgezocht en ik ben zeker van plan dit dat jaar ook 

weer te gaan doen”.

ELIZE VAN DER WERFF •  FOTOGRAFIE
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KUNST AAN DE MUUR BIJ 
MARIANNE HEEMSKERK
(oud Olympisch zwemkampioen/

pakketbezorger Post.nl)

“Deze zilveren medaille kreeg ik in 

1960 tijdens de Olympische 

Zomerspelen in Rome. Ik zwom toen 

de 100 meter vlinderslag in 1:10:4. Daar 

werd ik dus nummer twee, maar waar 

ik ook erg trots op ben is het breken, ook in 1960,  van het wereldrecord 200 meter vlinderslag, in Leipzig. 

Met een Olympische medaille krijg je echt eeuwige roem. Nog steeds krijg ik rechtstreeks, of via de 

zwembond, vanuit allerlei landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Amerika, aanvragen voor een 

handtekening. Toen ik ophield met zwemmen, ben ik vijftig jaar lang zwemcoach/trainer geweest, in 

Duitsland en in Nederland. Daarnaast ben ik vanaf 1983 pakketbezorger, hier in Laren. Ik ken zoveel 

mensen. Het grootste deel van dit werk houdt binnenkort op, want men wil ons overplaatsen naar Almere 

en daar heb ik niet zo veel zin meer in. Ik blijf nog wel één dag in de week hier, in Laren, de pakketten 

rondbrengen”. Als we vragen of ze nog wel eens zwemt, is het antwoord: “de laatste keer was zo’n 2 jaar 

geleden, voor het tv programma Eén Vandaag en vroeger nog wel eens, als het echt heel heet was. Dan 

wilde ik er nog wel eens inspringen”.

KUNST (NIET) AAN DE MUUR BIJ ERIC HURINK
(initiatiefnemer Dorpsradio Laren)

Kunstwerk: Jopie Huisman

“We wonen hier niet groot en hebben behoorlijk wat meubels 

staan, die emotionele waarde voor ons hebben. Dan is kunst 

aan de muur te veel. We willen die muren, vanaf ooghoogte, 

rustig houden. Dit is werk van Jopie Huisman. Ik vind hem 

geweldig. Hoe hij zo natuurgetrouw de dingen schilderde, die 

hij, als voddenboer, tegenkwam. Hij schilderde weinig op doek, 

dat kostte geld, maar op ‘afval’: vodden, stukken hout of op 

deuren. Van voddenboer tot kunstenaar. Hij heeft nu zelfs zijn 

eigen museum, in Workum. Ja, de dorpsradio. De zender doet 

het echt goed: we hebben zo’n 18.000 luisteruren per week en 

onze site wordt zo’n 100.000 keer per maand bezocht. We 

krijgen ook reacties uit het buitenland: Amerika en Nieuw Zeeland. Dat zijn vaak mensen die vanuit hier 

geëmigreerd zijn. Sinds april vorig jaar zenden wij ook ‘Radio Ukraïne’ uit en zelfs aan het front wordt 

geluisterd. Radio is zo anders dan televisie: het roept de fantasie op. Je kunt zelf beelden 

invullen. Ik ben ooit bij een radiopiraat begonnen en daarna altijd bij ‘de radio’ blijven 

werken. Ik ben altijd bezig: heb het ‘walking football’ hier opgericht en organiseer de 

lichtjesavond en nee, ik ben geen echte Laarder, mijn vrouw Yvonne wel. Ik ben ook auto 

gek. Ik snap die jongetjes wel die op het kruispunt bij het Bonte Paard auto’s fotograferen, 

maar ik zelf zou alleen oude auto’s ‘doen’ en niet al die lawaai-dingen. Deze Jaguar is 

inmiddels 25 jaar oud. Ik hoop vurig, dat ie nog door de keuring komt!”.
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Karen van den Berg
Schoolpad 5, 1251 ZN Laren / 06-53373349 / karenvandenberg@planet.nl / www.karenvandenberg.nl

      De tand des tijds is in mijn werk zichtbaar. 

2

Herold van den Berg
Klooster 35, 1251 WR Laren / 06-16028914 / herold@dilart.nl / www.artbyherold.nl

      Mijn kunst is als 
het echte leven. 

1

KESSEL LIJSTEN
Zevenend 33C
1251 RL  Laren

035 5319121
06 12150812
info@kessel-lijsten.nl

KESSEL
LIJSTEN

WWW.KESSEL-LIJSTEN.NL

KESSEL

KESSEL

KESSEL

1000 x 1000 mm dubbelzijdig 800 x 800 mm enkelzijdig

KesselLijsten adv Singer Magazine.indd   1 14-02-18   16:02
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Wendy Brakkee
Klein Laren 28, 1251 LP Laren / 06-40599236 / wendy_brakkee@hotmail.com

Het liefst schilder ik mensen 
      in het dagelijks leven.

6

Femke ter Brake
Middelwaarde 5, 1251 NR Laren / 06-24171105 / femketerbrake@gmail.com / www.femkekeramics.com

Een vingerafdruk maakt 
                           mijn werk uniek. 

5
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Reggie van Berkel
Expositieadres: Atelier Brink-Art, Torenlaan 1H, 1251 HE Laren / 06-36500420 / info@reggievanberkel.nl / 

www.reggievanberkel.nl

Dynamische geometrische vormen. 

3

Maja Boot
Expositieadres: P C van den Brinkweg 32, 1251 PW Laren / 06-21392625 / maja@majaboot.nl / 
www.majaboot.nl

Vis maakt je mooier intelligenter      
     en je wordt er blij van. 

4

12•
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Bettie Bruin
Beijemansweg 13, 1251 PE Laren / 06-22307339 / bettiebruincalis@gmail.com 

          Je wordt 
     heel blij 
          van haar 
   beelden! 

7

Karin Calis
Schapendrift 3, 1251 XD Laren / 06-44039506 / k.calis@tele2.nl

Schilderen is voor mij loslaten. 

8

G I J S E L M A N - E X P O S I T I E S

                                         C.L. van Tricht
                                            Gooische Landschappen

15/16, 22/23 (tijdens atelierroute) en 29/30 april
van 11.00- 17.00 uur

D r i f t  6  -  L a r e n
(nabij Singer Museum)
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Henriëtte Evenhuis
Expositieadres: Rosa Spier Huis, Hector Treublaan 97, 1251 CG Laren atelier 225 / 06-12233319 / 

evensculp99999@gmail.com / www.evensculp.com

Het begin en het eind het oude en het nieuwe. 

12

Yasmine Enneking
Expositieadres: Zevenend 73, 1251 RM Laren / 06-51414891 / art@yasmine-enneking.nl / 

www.yasmine-enneking.nl

Vier het leven Leef Geniet en Pluk de dag.

11
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Charlene van den Eng
Co Bremanlaan 4, 1251 HV Laren / 06-31741123 / charlene.vandeneng@gmail.com / 
www.charlene-art.com

10

Ria Calis-Vos
Beijemansweg 21, 1251 PE laren / 035-5382176, 06-55413455 / hagcalisvos@ziggo.nl

Portret stilleven bloemen en rariteiten. 

9

Clean & Powerfull Strokes 
         van de Paletmessen. 
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Louise Ellen van Gorkom
‘s-Gravenwaarde 1, 1251 NT Laren / 035-8889809, 06-25250716  / mail@ateliervangorkom.nl / 

www.ateliervangorkom.nl

De natuur zelf vindt zij 
         het grootste kunstwerk. 

14

Henk Gijselman
Drift 6, 1251 CC Laren / 06-53375510 / henkgijselman@gmail.com / www.gijselman.com

Realistisch zoals het leven. 

13

LIJSTENATELIER KUNSTHANDEL

INLIJSTEN

TAXEREN

R E S T A U R E R E N

C O N S E R V E R E N

I N S P E C T E R E N

R E P A R E R E N

Marquant

  

Zevenend 4a - 1251 RN Laren - Tel: 035-5386025
www.marquantkunsthandel.nl

INLIJSTEN
TAXEREN

RESTAUREREN
CONSERVEREN
INSPECTEREN
REPAREREN

Goois Loodgietersbedrijf
06-52213462
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Sacha Helt
Expositieadres: Eemnesserweg 3, 1251 NA Laren / 06-18017756 / heltsacha@gmail.com /

www.kunstvansas.nl

Kleurrijk een tikkeltje hysterisch 
     met een knipoog. 

18

Babette van Helsdingen
Koloniepad 7, 1251 AH Laren / 06-24342370 / babettevanhelsdingen@online.nl /

www.collection-modern-fine-art.nl

    Een beeld 
kan werkzaam 
     zijn als 
troost en 
    inspiratie. 

17
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Henk Haselaar 
Smeekweg 65, 1251 VK Laren / 035-6858048, 06-51705086 / hwhaselaar@kpnplanet.nl /
www.palette-des-arts.nl

Als je kijkt zie je meer. 

15

Henni Haselaar-Moerman 
Smeekweg 65, 1251 VK Laren / 035-6858048, 06-51705086 / hwhaselaar@kpnplanet.nl /
www.palette-des-arts.nl

Het gaat erom hoe je het schildert. 

16

20•
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Angela Horvers
Expositieadres: Het Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren / 06-21273634 / angela.horvers@gmail.com /

www.angelahorversart.com

22

Liesbeth Honderd
Henri Polakweg 16, 1251 PH Laren / 06-55116731 / famhonderd@planet.nl 

Smakelijk kijken! 

21

DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2023

Lilian Hesp
Naarderstraat 61A, 1251 BA Laren / 035-5386000 / lilianhesp@kpnmail.nl / www.lilianinbeeld.nl

Inspiratie komt uit de yoga, 
                 muziek en reizen. 

19

Marja van Hest 
Schoolpad 9, 1251 ZN Laren / 06-55022490, 035-5387081 / mflvanhest@hotmail.com

Het weergeven van zaken die haar 
     beroeren blijft boven al aanwezig. 

20

Gedreven maar wel met een duidelijke 
      gelaagdheid en een zekere atmosfeer. 
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Pauline Jansen
 Expositieadres: Sint Janstraat 61-1, 1251 LC Laren / 06-36158565 / PS_jansen@hotmail.com

Het maken van mijn werken blijft 
iedere keer een boeiend proces 
en een bijzondere uitdaging. 

24

Lisette Huijbregts
Oude Drift 3, 1251 BS Laren / 06-24758293 / lisettehuijbregts@gmail.com

‘t Palet van Lisette is kleurrijk. 

23
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BRASSERI E  &  BAR  MAUVE -  BRINK 1 ,  1251 KR L AREN -  T  035  5 3 8  0 9 9 0  -  WWW.MAUVE.NL -  @M AUVEL AR EN

De culinaire club voor private dining, workshops & tastings 
MOLENAAR 19 - 1251 LV LAREN - T 035 887 58 38 - CHEF@ANTONLAREN.NL 

WWW.ANTONLAREN.NL - @ANTON_LAREN 

mauv e l ic ious
mome nts

BRASSERIE & BAR

- Laren -
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Janke Anna Kuik
Expositieadres: Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren / 06-39650439 / janke_annakuik@hotmail.com

Want alles beweegt zich in 
                     de juiste richting. 

27

DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2023

Jo-Ann Kramer
Expositieadres: Sint Janstraat 61-1, 1251 LC Laren / 06-43007674 / info@jo-anns.nl

Een schilderij moet spreken 
   en van het doek afspatten. 

26 Karlien Kuperus
Lantentijmen 3, 1251 RG Laren / 06-14669974 / info@karlien.nl / www.karlien.nl

Optimistische vrouwelijke         
              vrijheid. 

28

Audrey Knoop
Gooiergracht 151, 1251 VE Laren / 035-5255753, 06-20687074 / audreyknoop@icloud.com / 

www.audreyknoop.nl

Maatwerk gemaakt met 
      liefde aandacht ervaring 
en vakkennis. 

25



29 •28•

Kunstenaar
Herold van den Berg
Karen van den Berg
Reggie van Berkel
Maja Boot
Femke ter Brake
Wendy Brakkee
Bettie Bruin
Karin Calis
Ria Calis-Vos
Charlene van den Eng
Yasmine Enneking
Henriëtte Evenhuis
Henk Gijselman
Louise Ellen van Gorkom
Henk Haselaar 
Henni Haselaar-Moerman 
Babette van Helsdingen 
Sacha Helt
Lilian Hesp
Marja van Hest 
Liesbeth Honderd
Angela Horvers
Lisette Huijbregts
Pauline Jansen
Audrey Knoop
Jo-Ann Kramer
Janke Anna Kuik
Karlien Kuperus
Boen Liem
Dorrus Ligteringe
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Locatie/adres
Klooster 35
Schoolpad 5
Atelier Brink-Art, Torenlaan 1H
PC van den Brinkweg 32
Middelwaarde 5
Klein Laren 28
Beijemansweg 13
Schapendrift 3
Beijemansweg 21
Co Bremanlaan 4
Zevenend 73
Rosa Spier Huis, Hector Treublaan 97, atelier 225
Drift 6
s-Gravenwaarde 1
Smeekweg 65
Smeekweg 65
Koloniepad 7
Eemnesserweg 3
Naarderstraat 61A
Schoolpad 9
Henri Polakweg 16
Brinkhuis, Brink 29
Oude Drift 3
Sint Janstraat 61-1
Gooiergracht 151
Sint Janstraat 61-1
Brinkhuis, Brink 29
Lantentijmen 3
PC van den Brinkweg 32
Gooise Academie, Brink 27A
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Boen Liem 
Expositieadres: PC van den Brinkweg 32, 1251 PW Laren / 06-22918221 / liemboenhwie@gmail.com

Ik ben gelukkig als ik in 
        mijn atelier zit. 

29
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Dorrus Ligteringe
Expositieadres: Gooise Academie, Brink 27A, 1251 KS Laren / 06-12596590 / dorrusligteringe@gmail.com

Portretten die licht ogen maar      
     tegelijkertijd kracht uitstralen. 

30

29 •

Tijdloze Inspiratie Voor Kunstenaars
Kermis Laren van 1 tem 9 juli 2023
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ATELIERROUTE 2023 • DE KUNSTENAARS 

Marion Mastenbroek
Jagersweg 29, 1251 ZP Laren / 06-54758859 / marion@marionmastenbroek.nl

Figuratief met een losse toets. 

32

Jaap Majoor
‘t Paadje 20, 1251 RJ Laren / 035-5389851 / jaapmajoor@planet.nl / www.jaapmajoor.nl

De oorlog in Oekraïne verbeeld 
                   in 15 staties. 

31

Locatie/adres
‘t Paadje 20
Jagersweg 29
Zijtak 41
Atelier Brink-Art, Torenlaan 1H
Akkerhof 7
Sint Janstraat 54a
Vredelaan 72
Sint Janstraat 61-1
Rosa Spier Huis, Hector Treublaan 97, atelier 125
Sint Janstraat 61-1
‘t Schepeltje 8
Rosa Spier Huis, Hector Treublaan 97, atelier 225
Klein Laren 4
Verlengde Houtweg 6
Haenwijck 12
Vredelaan 25
Van Beeverlaan 10
Brinkhuis, Brink 29
Stad en Lande 8
Oosterend 1B
Smeekweg 92
Torenlaan 55B
Postiljon 44
De Schaepstal 8
Rosa Spier Huis, Hector Treublaan 97, atelier 225
Lantentijmen 2
Wagenpad 7
Wagenpad 7
Rosa Spier Huis, Hector Treublaan 97, atelier 227
Zijtak 6
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Bel voor een offerte naar        
Jeroen Majoor 035 – 642 29 80 

 

Schildersbedrijf 
Koridon & Rijerse 
 

Binnen- en buitenschilderwerk voor bedrijven  
en particulieren in ‘t Gooi en omstreken 
 
 

Jacob van Campenlaan 389 1222 KL Hilversum 
T (035) 642 29 80 E info@koridon-rijerse.nl 
 

www.koridon-rijerse.nl 
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Yolande van der Meulen
Expositieadres: Historische Kring, Burg. v Nispen v Sevenaerstraat 29, 1251 KE Laren / 06-11317349 / 

yo.dvdm@planet.nl / www.yovandermeulen.nl

Ik schilder de schoonheid 
 van het dagelijkse. 

33

Anjo Miedema-Obbens
Expositieadres: Atelier Brink-Art, Torenlaan 1H, 1251 HE Laren / 06-51207776 / 

anjomiedema@anfire-tax.com

Veel van haar eigen levenservaringen          
               verwerkt ze in beelden 
     en schilderijen. 

34
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Ineke Onkenhout
Sint Janstraat 54a, 1251 LD Laren / 06-22411503 / ineke@onkenhout.net / www.madeinlaren.nl

       Dood hout en afgevallen bladeren blijven op deze manier 
                          voor ons leven geladen met symboliek. 

36

Inge Nijhof
Akkerhof 7, 1251 ZM Laren / 06-18396304 / ingekunst@gmail.com

Keramiek vrij van vorm vaak 
         groot en sterk figuratief. 

35

35 •
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Mirjam Poldermans
Vredelaan 72, 1251 GJ Laren / 06-53873280 / mirjampoldermans@gmail.com /
mirjampoldermansfoodandflowerfotografie.nl

Mijn hart gaat echt 
       harder kloppen bij het 
maken van mooie beelden. 

37

Marcelle Reijn
Expositieadres: Sint Janstraat 61-1, 1251 LC Laren / 06-51209548 / marcellereijn@gmail.com

Een grote knipoog 
    naar het leven! 

38

ATELIERROUTE 2023 • DE KUNSTENAARS 

Annemarieke Roelfzema
Sint Janstraat 61-1, 1251 LC Laren / 06-11958950 / annemariekeroelfzema@gmail.com

www.atelierannemarieke.nl

40

Albert Robbe
Expositieadres: Rosa Spier Huis, Hector Treublaan 97, 1251 CG Laren atelier 125 / 035-5339444 /

robbevanveen@gmail.com/ www.albertrobbe.exto.nl

Doorgaan en je niets aantrekken van            
           wat anderen er van vinden je eigen 
fantasie laten spreken. 

39

  De fascinatie voor mens en dier 
weerspiegelt zich in haar werk. 
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Danny Ruevekamp
Expositieadres: Rosa Spier Huis, Hector Treublaan 97, 1251 CG Laren atelier 225 / 06-51152963 / 

ruro@chello.nl

Meestal zonder erbij na te 
        denken. Mijn hand regeert. 

42
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Willibrord Rooswinkel
‘t Schepeltje 8, 1251 SB Laren / 035-5315485 / wrooswinkel@planet.nl / www.atelierlaren.nl

Toegankelijk abstract impressionistisch. 

41

BRASSERI E  &  BAR  MAUVE -  BRINK 1 ,  1251 KR L AREN -  T  035  5 3 8  0 9 9 0  -  WWW.MAUVE.NL -  @M AUVEL AR EN

De culinaire club voor private dining, workshops & tastings 
MOLENAAR 19 - 1251 LV LAREN - T 035 887 58 38 - CHEF@ANTONLAREN.NL 

WWW.ANTONLAREN.NL - @ANTON_LAREN 

mauv e l ic ious
mome nts

BRASSERIE & BAR

- Laren -

Tel: 035 - 53 12 500
www.lepapillon.nl

zondag/maandag gesloten, donderdag koopavond

Kapsalon

Schapendrift 6
1251 XG  Laren

Sander van Dalen
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Marjolein Schiffers 
Klein Laren 4, 1251 LP Laren / 035-5382473, 06-15108887 / marjolein.schiffers@gmail.com /

www.marjoleinschiffers.nl

Uitbundig en expressief werk met warme 
      intense kleuren als rood en oranjerood. 

43

Mirjam Smeekes
Verlengde Houtweg 6, 1251 EG Laren / 06-23218875 / info@sculpturesbymirjam.com /

sculpturesbymirjam.com

       Het is een voorrecht om mijn expressie 
en emotie die in mijn beelden zitten te 
                  mogen delen met anderen. 

44
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Marja Thole
Vredelaan 25, 1251 GD Laren / 035-5387376 / marja.thole@xs4all.nl

De Atelierroute is een mooie aanleiding 
      om weer iets nieuws te maken. 

46

Gitte Spee
Haenwijck 12, 1251 LM Laren / 06-15053236 / gittespee@gmail.com / www.gittespee.nl

De dieren bepalen waar 
              het verhaal heen gaat. 

45
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Orly Trost
Van Beeverlaan 10, 1251 ES Laren / 06-50621463 / orlytrost17@gmail.com / www.orly-trost.com

Rondjes met een bijzondere uitstraling. 
   

47

Marjolein Vernooij
Oosterend 1B, 1251 HM Laren / 06-54930742 / marjoleinvernooy@gmail.com / www.marjoleinvernooy.com

Inspiratie haalt zij tijdens haar     
     wandelingen uit de natuur. 

50Ineke Vaasen
Expositieadres: Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren / 06-50557515 / ineke112@gmail.com /

www.bloemerich.nl

Een avontuur in de kunst. 

48

Carola Vanos
Stad en Lande 8, 1251 VR Laren / 06-29547576 / carola.lupa@gmail.com / www.watersjamaan.nl

Mijn schrijven en fotograferen komen 
                   als vanzelf uit het Grote Niets! 

49
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Charlotte Vis-Havinga
Torenlaan 55B, 1251 HH Laren / 035-8877830, 06-51520302 / charlottevis@ziggo.nl / 

www.artbycharlotte.nl

52

Annemieke Vetter
Smeekweg 92, 1251 VK Laren / 06-11106904 / annemieke_vetter@hotmail.com

Mooie kleuren in je omgeving zijn goed            
      voor je humeur en je gezondheid!

51

       Niet alleen primaire kleuren maar ook licht 
donker en schaduw zijn belangrijk. 

ART  LAREN

MODERNE KUNST
BRINK LAREN
16 - 18 JUNI

Speciaal voor de inwoners van Laren is er een gratis preview op 
donderdagavond 15 juni van 18:00 – 21:00! Meld je daarvoor aan op onze 
website: www.artlaren.nl of scan deze QR code:
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Bernard Vlaar
Postiljon 44, 1251 TM Laren / 06-51634174 / ben@bernardvlaar.nl / www.bernardvlaar.nl

Kleurrijke abstracte schilderijen. 

53

Elize van der Werff
De Schaepstal 8, 1251 MZ Laren / 06-28975660 / elize@elizekunst.nl / www.elizekunst.nl

Ik vind eigenlijk van      
        alles leuk.    

54
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Erica Wijsman
Lantentijmen 2, 1251 RG Laren / 06-10151422 / erica.schilderen@gmail.com

Het schilderen zit 
  in mijn totale zijn. 

56

Maaike Wiarda
Expositieadres: Rosa Spier Huis/Atelier 225, Hector Treublaan 97, 1251 CG Laren / 06-41409839 / 

mgwiarda@gmail.com / www.maaikewiarda.nl

        Een coloristische intuïtieve uiting van “Chaos en orde” 
is een voortdurend terugkerend thema. 

55

47 •
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Ank van der Zee
Wagenpad 7, 1251 RE Laren / 06-15651409 / ankvanderzee@gmail.com / www.ankvanderzee.nl

 Een wisselwerking tussen 
              het gepolijste en het 
    ruwe steenoppervlak.

57

Gemma van der Zee
Expositieadres: Wagenpad 7, 1251 RE Laren / 035-5310374, 06-50518019 / gemmavanderzee@planet.nl 

Ik ben gefascineerd 

           door de schilderkunst. 

58

ATELIERROUTE 2023 • DE KUNSTENAARS 

Eric Zilverberg
Expositieadres: Rosa Spier Huis Atelier 227, Hector Treublaan 97, 1251 CG Laren / 06-13191601 /

ericzilverberg@icloud.com / www.atelierzilver.nl

Schilderen is ademen en leven. 

59

Valentijn Zwanikken
Zijtak 6, 1251 RS Laren / 06-23153506 / vzwanikken@gmail.com / www.valentijnlaren.nl

Je staat even stil en verwondert je.  

60
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GASTREDACTEUR • DOOR ROB VAN VUURE

DA’S EEN BESTE 
TAART

Jaren, járen geleden ging ik op sollicitatiegesprek. 

Op de terugweg dacht ik: aangenomen of niet 

aangenomen, éen ding is zeker, die prachtige ets 

die ik in de directiekamer had gezien, zal vroeg of 

laat ook bij mij thuis in de woonkamer hangen. Ik 

werd aangenomen, en toen ik er na jaren weer 

wegging, kreeg ik my favourite mee naar huis. Het 

was de ets ‘Taart’, van de Noordhollandse 

beeldend kunstenaar Peter Bes. Al jaren hangt 

Taart in mijn woonkamer, sober ingelijst. Je kunt er 

niet omheen. De ets heeft in de loop der jaren 

twee driepersoonsbanken, drie ‘luie’ stoelen, een 

Gispen stoel, een eettafel, zeven kamerplanten, 

een schemerlamp, een lage salontafel en een 

houten vloer overleefd. ‘De ets die alles zag’. Alles 

verslijt of gaat vervelen, Taart niet. Afmeting Taart: 

bijna twee meter bij éen meter. Afbeelding Taart: 

een ouderwets dressoir in grijszwarte tinten, in het 

dressoir op klassiek gebakpapier een grote roze 

taart met slagroom en kersen. De taart is niet 

aangesneden. Naast de taart twee ingelijste 

fotootjes: op ene foto een groep matrozen, in het 

andere lijstje een groep zeemeeuwen. Dat is alles, 

daar heb ik ondertussen dus al vijftienduizend keer 

naar gekeken, zonder ook maar een begin van 

verveling. Want wát kunstenaar Peter Bes ook 

maakt (tekeningen, beelden, litho’s, aquarellen, 

etsen), alle mogelijke varianten van eenzaamheid 

dringen zich op. Ook als er meerdere mensen zijn 

afgebeeld, zijn ze alleen: in de kroeg, naast een 

auto, in Praag, in het bos. Het hele jaar herfst bij 

Peter, windstil, en altijd hoor ik in de verte een 

klagende hobo. Peter Bes hield recentelijk vier 

weken lang open weekend, in zijn atelier in Anna 

Paulowna, kop van Noord-Holland. Een prettig 

soort treurigheid bespringt je aldaar, vanaf alle 

muren: terug in de auto snel naar Radio-4. 

“Hoe is het met ‘Taart”, vroeg Peter. “Verveelt nog 

steeds niet”, zei ik naar waarheid. Een 

onaangesneden feesttaart op een dressoir naast 

een fotootje van een groep matrozen. Dan denk je: 

een oude moeder die jarig is. Of: er komt niemand, 

terwijl ze wél bezoek verwachtte. Of: ze was gister 

al jarig, ze laat de taart nog een dagje staan. Of: 

matrooszoon is op zee. Of: matrooszoon is dood, 

daarom die meeuwen, de foto van de meeuwen 

was afgebeeld op de rouwkaart. Of, of, of. Ooit zag 

iemand de ets en dacht: er is iets feestelijks daar 

thuis, straks komen de kleinkinderen dan wordt het 

joelen. Maar als je dát denkt, als dát je associatie is, 

hangt een kunstwerk als ‘Taart’ niet jaren en jaren 

dominant boven de bank. Gebleken is: ieder 

bezoek denkt bij mijn ets aan iets anders. Soms 

aan iets totaal anders. Zelf blijf ik na al die jaren bij 

weduwe, verdronken zoon en hobo.

Als jongen was ik op zaterdagmiddag 

bakkersknecht. Na jaren kwam ik mijn baas van 

toen weer eens tegen, nog steeds die puike 

banketbakker. Hij ging mee naar binnen en nam 

plaats tegenover ‘Taart’. Ik zag hem kijken, warme 

bakker Jongsma kon zijn ogen niet van de ets 

afhouden. Bovendien was het ook nog een 

ingetogen herfstdag. Weduwe-weer. Verdronken 

matroos-weer. Een verjaardag zonder bezoek-

weer, dacht ik zo. Mijn oude banketbakker roerde 

door zijn thee, stond plotseling op, ging 

bestuderend pal voor de ets staan en zei, een 

beetje lijzig: “Nou , nou, nou..” En na een korte stilte, 

terwijl hij mij half aankeek: “Ik moet zeggen, ik 

moet zeggen Rob, da’s een béste taart”.

Rob van Vuure

50• 51 •
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EN VERDER…

‘Escher worden’
Literaire non fictie van Joris Escher’ op zoek 
naar de fascinaties van zijn oud-oom Mauk
 Wie van kunst en lezen houdt, van prachtige mooie literaire non-fictie, 

kan zich verliezen in het debuut van de in Laren geboren auteur Joris 

Escher. Hij schreef een boek over zijn oud-oom, de wereldberoemde 

graficus M.C.(Mauk) Escher (1898-1972) die de laatste twee jaar van zijn 

leven in het Rosa Spierhuis aan de Essenboom woonde te midden van 

kunstenaars en wetenschappers. Miljoenen mensen over de hele wereld 

genieten van zijn kunst. Hij is het meest bekend om zijn 

zogenaamde onmogelijke constructies, zoals ‘Klimmen en 

Dalen’, en transformaties als ‘Metamorfoses’. Tot zijn 18e woonde 

hij in ons dorp op de Sint Janstraat 62 . Tegenwoordig in 

Amsterdam. Hij ontwerpt en begeleidt duurzame 

maatschappelijke veranderingen, voornamelijk in de watersector. 

Eerder had hij gedurende tien jaar een galerie en uitgeverij voor 

kunstenaars uit Azië en Latijns-Amerika. In ‘Escher worden’ 

beschrijft Joris hoe hij in een negentiende-eeuwse Chinese 

lakdoos met ivoren puzzels twee 90 jaar oude tekeningen vindt 

van M.C. Escher.  Hij vermoedt dat deze vroege studies een 

sleutel vormen in de ontwikkeling van Escher als kunstenaar en 

begint een ontdekkingsreis naar de oorsprong van diens 

fascinaties. Wie was zijn oom Mauk? Hoe is hij Escher geworden?  

Joris treedt in zijn voetsporen en volgt Eschers ontwikkeling van 

jongeman tot de graficus-kunstenaar die wij allemaal kennen. 

Joris leert hiervoor houtsnijden en tekent op die plaatsen waar 

zijn oudoom heeft getekend en vindt talloze nog onbekende 

verhalen en verbanden over vreugdes en vriendschappen. Het boek maakt daarmee van het genie 

Escher weer een aanraakbaar en feilbaar mens. Een uniek boek. Er zijn honderden boeken over Escher 

zijn geschreven , maar geen boek over Escher worden. Het is prachtig geschreven waardoor je nog beter 

naar M.C.Eschers werk gaat kijken. Een aanrader.

‘Liefde voor kleur’
Singer Laren. 16 mei 2023 - 3 september 2023 
In zes zalen van Singer laren wordt u ondergedompeld in de belevingswereld van het moderne leven, 

gezien door de ogen van een 40-tal Nederlandse en Belgische kunstenaars aan het begin van de 20ste 

eeuw. Zij tonen u in intieme huiselijke settingen, gloedvolle 

landschappen, atmosferische stadsgezichten en scènes uit 

het excentrieke nachtleven hun persoonlijke liefde voor 

kleur. De selectie is volledig samengesteld uit particulier 

bezit en is zelden in het openbaar te zien. Met onder 

andere werk van Piet Mondriaan, Kees van Dongen, Otto 

van Rees, Jan Sluijters, Leo Gestel, Jo Koster, Willem 

Paerels en Léon De Smet. 

Geen 150 euro waard, maar wellicht tienduizenden!
Een schilderij bij het Hilversumse veilinghuis van Spengen dat vorige maand werd geveild en meer 

opbracht dan het veilinghuis had verwacht- het werk stond in de catalogus voor 150 euro- ging 

uiteindelijk voor 13.000 euro onder de hamer. Diverse 

experts zaten er flink naast. Er was er zelfs een die het 

typisch amateuristisch vond. Het schilderij is gemaakt 

langs het Reitdiep, meldt de Leeuwarder Courant en is 

van de befaamde ‘Ploeg’- schilder’Jan Altink. De koper is 

kunsthandelaar Mark Smit uit Ommen. Hij belde 

voorafgaand aan de veiling Richard ter Borg, groot 

kenner van Kunstking De Ploeg. Kunstexperts schatten 

de waarde nu in op tienduizenden euro’s.

• DOOR LEO JANSSEN

Nieuweweg 27
(035) 5383518

Expert Laren
uw inbouwspecialist!
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Wat hebben we toch een mooi dorp, een dorp om 

trots op te zijn. Elk jaar kijk ik uit naar de 

Atelierroute en fietsend door het dorp langs alle 

ateliers ben ik altijd weer verrast hoeveel 

creativiteit er bestaat in ons pittoreske dorp. 

Met het mooie boekje van de route in de hand, 

struinen we veel adressen af, op zoek naar iets 

bijzonders voor ons huis. Interessant van de 

Atelierroute is dat je bij de kunstenaars thuis komt, 

de plek ziet waar ze werken en waar ze er vol 

passie over vertellen.

Ik ben hier opgegroeid en heb er een mooie, 

zorgeloze jeugd gehad. Na veel omzwervingen in 

het binnen- en buitenland, wonen wij sinds zes jaar 

weer hier en dat voelt erg goed. Al snel na 

“GESCHIEDENIS VAN LAREN 
  VERBINDT EN BLIJFT EEN 
 BELANGRIJKE FACTOR”

terugkomst heb ik mij aangesloten bij de 

Historische Kring Laren, een stichting die veel 

waarde hecht aan het belang van de geschiedenis 

van Laren en dat in stand probeert te houden. Een 

groot deel van de charme van het authentieke 

Laren van nu, is namelijk aan het verleden te 

danken. Ons dorp heeft een mooie balans 

gevonden tussen zijn verleden - doordrenkt van 

soberheid en nijverheid - en zijn hedendaagse 

welvaart. Het heden kun je alleen begrijpen als je 

het verleden goed kent. 

Sinds januari ben ik voorzitter van de Historische 

Kring Laren en wij, het bestuur en onze 

vrijwilligers, streven er dan ook naar om dit 

verleden op allerlei manieren zichtbaar te maken 

en daardoor een verbinding te maken tussen oud 

en nieuw. 

Wij organiseren daarom veel tentoonstellingen, 

houden lezingen over uiteenlopende 

onderwerpen, hebben een educatieve website en 

publiceren jaarlijks zeker wel één boek. Ons 

laatste, waar we erg trots op zijn, is het boek dat 

we in samenwerking met de supermarkt Jumbo 

hebben gemaakt: ‘Laren, een plaatje van een dorp’. 

En elk kwartaal verschijnt onze mooie glossy vol 

verhalen over de geschiedenis, personen, tradities 

en andere zaken van ons dorp.

Ook ben ik actief bij de Stichting KKIDS, waar we 

de hedendaagse Larense kunstenaars in contact 

brengen met de basisscholen in het dorp. De 

KKIDS-projecten zijn gebaseerd op het kunstwerk 

‘Laren van Weleer’, te vinden in het Hertenkamp. 

Het reliëf weerspiegelt de geschiedenis van Laren 

in 13 onderwerpen. De HKL heeft hier ook een 

boek over gepubliceerd: ‘Laren van Weleer. 

Geschiedenis is een ijzeren kunstwerk’. Zo maken 

de kinderen op een creatieve en speelse manier 

kennis met de vele bijzondere tradities die tot op 

de dag van vandaag nog duidelijk zichtbaar zijn 

en betekenis hebben in het dagelijkse leven 

van Laren. 

De geschiedenis van Laren verbindt en blijft een 

belangrijke factor voor het leven in - en beleving 

van - ons dorp. •

Voorzitter Historische Kring Marielle Bax:

ELIZE VAN DER WERFF •  FOTOGRAFIE• DOOR MARIELLE BAX



57 •56•

• DOOR JAAP VAN DUIJN

De kunst van Jan Toorop 

(1858-1928) is geliefd bij 

een groot publiek. De 

in Indonesië geboren 

kunstenaar was zijn tijd 

ver vooruit. Samen met 

Vincent Van Gogh en Piet 

Mondriaan behoort hij tot 

de belangrijkste Nederlandse kunstenaars rond 

1900. In de tweede helft van de 19e eeuw ging het 

er in de Nederlandse kunstwereld wat ‘gezapig’ 

aan toe. De kunstenaars van de Haagse School 

liepen niet echt voorop, al schilderden ze  

decennialang mooie, oogstrelende wat brave en 

conventionele (water)landschappen. Een ervan is 

Anton Mauve die sinds 1884 al ruim twee jaar in de 

villa Ariëtte aan de Naarderstraat 48 woont en 

wereldberoemd is om  zijn schapen- en heide- 

landschappen. In Parijs echter gaat de kunstwereld 

op zijn kop. Impressionisten zetten zich fors af 

tegen de strakke artistieke normen van de Franse 

Academie. In 1886 was hun achtste en laatste 

groepstentoonstelling in een galerie aan rue 

Laffitte nr. 1. 

Vincent van Gogh ziet de expositie nog net als hij 

intrekt bij zijn broer Theo in Parijs. Na dat jaar gaat 

hij als postimpressionist vol aan de slag om andere 

kunstrichtingen in te slaan. Het kunstzinnige leven 

bruist van vernieuwing. Onvermengde kleuren in 

puntjes op het doek gezet. Het symbolisme en het 

JAN TOOROP (1858-1928), 
EEN GROOT VERNIEUWER

pointillisme worden nieuwe stromingen en zijn 

daar al decennia aanwezig voordat het in Nederland 

aanslaat. Dat gebeurt pas later in 1909 als Jan 

Sluijters de villa Vita Nova in Laren huurt en het 

symbolisme naar Nederland brengt, geïnspireerd 

door o.a. Jan Toorop. Hij is dus minstens 15 jaar 

vooruit met zijn schilderkunst dan andere moder-

nisten als Kees van Dongen en Leon Gestel.

 

Wie kent niet het bij velen geliefde affiche dat 

geassocieerd wordt met ‘art nouveau’ destijds ter 

promotie  van de Delftsche slaolie uit 1894? Deze 

litho was zelfs zo bekend dat de kunststroming in 

ons land ook wel slaoliestijl wordt genoemd. 

Toorops  achtergrond ligt voornamelijk in Brussel. 

De stad geldt in die tijd als een bruisend middel-

punt van nieuwe ontwikkelingen in de beeldende 

kunst en Toorop weet al snel door te dringen tot 

avant-gardekringen. Zo wordt hij als eerste 

niet-Belgische kunstenaar lid van kunstenaars-

vereniging Les Vingt, een groep vooruitstrevende 

kunstenaars, waartoe ook James Ensor, Félicien 

Rops en Fernand Khnopff behoorden.

De groep organiseerde tentoonstellingen waar ook 

het werk van de pointillisten als Paul Signac en 

Georges Seurat (1859 -1891) te zien was. Toorop 

had hun werk samen met Ensor in 1887 al in Parijs 

bewonderd. Direct nam Toorop deze nieuwe 

manier van schilderijen met gekleurde stippen 

over. Toorop was klaarblijkelijk zeer gesteld op 

deze manier van werken. Niet alleen in Brussel 

en Katwijk (ca. 1887-1893) paste hij de techniek 

veelvuldig toe, ook in de jaren circa 1897-1909 

schilderde hij tientallen schilderijen opgebouwd uit 

streepjes of stipjes verf. Hij heeft er veel succes 

mee. Tijdens een van zijn reizen naar Engeland 

leert Toorop zijn vrouw kennen en met haar vestigt 

hij zich in 1890 in Katwijk. Toorop wordt in 1908 

katholiek en dat is voor Laren niet vreemd. Zijn 

door het katholieke geloof beïnvloede werken 

zijn in het laatste deel van zijn oeuvre het meest 

vertegenwoordigd. Begonnen in België als impres-

sionist en opklimmend via het symbolisme, de art 
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Jan Toorop. ‘Slaolie affiche’

nouveau en het pointillisme in Zeeland komt hij 

uiteindelijk tot zijn Katholieke kunst uit Nijmegen.

 

Jaap van Duijn

Stichting Gifted Art

www.giftedart.nl

www.vangoghroute.nl

www.mondriaanroute.nl

Jan Toorop. ‘De zee’
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BEZOEKERS AAN HET WOORD • DOOR HETTY EIJBERS 

ZIJ GAAN OOK 
(OF NIET…) 

Signe Caminada (met zoon Auden Numan)
Ieder jaar ga ik wel. Ik ga dan twee dagen: elke dag met één kind. 
Zij mogen dan uit het Art Magazine één kunstenaar kiezen, waar 
ze sowieso naartoe willen. Ik vind het altijd zo bijzonder en leuk 
om al die verschillende ateliers en werkplekken te zien. 

(LETTERLIJK OF FIGUURLIJK)

Wouter Heering
Ja, ik ben geboren in 
dit heerlijke dorp en ga dus al 
jaren de ateliers langs tijdens 
de Atelierroute Laren. Met de 
fiets. Meestal ga ik eerst de 
kunstenaars langs, die kennis-
sen van mij zijn. Schilderijen en 
beelden hebben mijn voorkeur.
En nu maar hopen op mooi 
weer hè.

Nicoline Loggere
Ja, ik ga ieder jaar en blijf het 

een heerlijk weekend vinden. Ik ken 
Ineke Onkenhout, een van de 
kunstenaars uit Laren, goed. Bij haar 
ga ik dus altijd even kijken. Ik ben 
vooral geïnteresseerd in schilder-
kunst. Naturalistisch. Jammer dat ik 
er in mei vaak niet ben, vakantie, 
maar nu het dit jaar eind april is, zal 
ik zeker weer een rondje ateliers 
gaan doen

Maria van den Heuvel
(en Thomas en Laura, net 

terug van de zwemles)

Ja, leuk, de Atelierroute. Ik 
ga altijd, lekker op de fiets. 
Ik houd het meeste van de 
realistische schilderkunst, 
met olieverf en beelden in 
brons vind ik vaak ook erg 
mooi. Ik heb vroeger zelf 
geschilderd en zelfs een 
driejarige opleiding aan het 
Louvre in Parijs gedaan:
trompe- l’oeil schilderen. 
Vond ik fantastisch.

Marion van der Veer
Tuurlijk ken ik de Atelierroute. Ik 
ben een echte Laarder. Als we 
in het land zijn, gaan we altijd. 
Meestal op de fiets of lopend. 
We houden van diverse 
kunstuitingen. Er doen de 
laatste jaren zoveel kunstenaars 
mee, dat we soms gewoon 
twee keer gaan. Altijd zo 
moeilijk om keuzes te maken. 

Edwin Moes
Ja, vorig jaar ben ik ook geweest. Mijn 
favorieten waren toen Tim Dekkers 
en Greetje Majoor. Ik ben zelf ook 
kunstenaar en maak performatieve 
kunst. Ik woon hier nog niet zo lang, 
maar ga zeker dit jaar weer veel kunste-
naars in hun atelier bekijken. Doen 
Greetje en Tim dit jaar ook weer mee?

Alice ter Beek
Ja, de Atelierroute hoort echt bij 
Laren. Een van de kunstenaars 
die altijd mee doet is Henny 
Haselaar. Wij zien elkaar toevallig 
morgen! Meestal ga ik met een 
paar vriendinnen de route ‘doen’, 
op de fiets. Van te voren kijken 
we dan wel in het magazine, 
welke ateliers we willen zien, 
want zoveel kunstenaars op één 
dag bezoeken, dat gaat echt niet.

Joost de Graaff
Ja, ik ben regelmatig de route gaan 
bezoeken en zal ook dit jaar niet 
overslaan. Op de fiets. Zo gezellig, 
al die fietsende mensen, die je  
tegenkomt. We gaan meestal met zijn 
tweeën en vinden eigenlijk alles wel 
leuk of interessant. Het is ook een 
mooie gelegenheid om een praatje te 
maken met mensen uit je buurt. Het 
schept een band. 

Janny
Ik woon hier nog niet zo lang, maar ben al een 
keer geweest hoor. Laren is een prachtig dorp 
en als je dan de fiets neemt en een route 
kiest, kom je langs zoveel mooie plekjes. 
Eigenlijk vind ik de meeste kunstenaars wel 
interessant, maar soms stap ik ergens binnen 
en dan valt het voor mij een beetje tegen. Om 
dan meteen weg te lopen vind ik onbeleefd. 
Sommige kunstenaars hebben foto’s in hun 
tuin gezet van het soort kunst dat ze maken, 
dat is wel handig. Aan de andere kant: je laten 
verrassen is ook best spannend.

Dop Bakker
Ja, de Atelierroute 
Laren is toch al jarenlang 
een begrip?! Die ken ik 
goed.  Eigenlijk vind ik alles 
wat ik dan in de ateliers zie 
wel interessant. Je spreekt 
veel mensen, er is altijd een 
goeie sfeer. Het dorp bruist 
van de gezelligheid. Ik ga 
meestal alleen. Neem de 
fiets en heb een heerlijk 
weekend.

Frans Fontijn
Ik ken uiteraard de Atelierroute. 
Ik houd veel van kunst, maar 
heb momenteel zo weinig tijd, 
dat ik denk er dit jaar niet aan 
toe te komen. Wie weet 
volgend jaar.

Anke Wijers
Vroeger heb ik meegedaan aan de 
Atelierroute. Aquarelleren. Ik heb ook 
geëtst, maar tegenwoordig vind ik pastel 
fijn. Het afgelopen jaar heb ik de route 
niet gedaan, niet omdat ik het niet 
interessant en leuk vond, maar ik had 
andere dingen te doen. Dit jaar probeer 
ik zeker om weer te gaan. Op de fiets. 
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DE WINKEL  
VOOR DE 
KUNSTENAAR
IN HET GOOI

VAN BEEK IN BUSSUM
Bij ons vind je alle materialen voor je project tegen scherpe prijzen,
voordelige eigen merk producten en hebben we veel kennis in huis.
Het adres voor jouw inspiratie? Havenstraat 29, Bussum. Tot gauw!
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